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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Bir muamma 


Devlet, İstanbul şehrine vad- 
- dettiği milyonları niçin vermiyor? 


"Aklım ermedi gitti... Daha doğrupu, kimseninki de ermiyor ya... 

Bugün, İstanbul belediyesi parasızdır. Kendisine devlet tarafndan bir çok milyonlar vadedilmiştir. Fakat henüz verilmemiştir. On beş milyon denildi, beş milyon denildi. Bu vaidilerde, hulüsla, samimiyetle, hüsnüniyetle bulunuldu. Amma hani? Ortada para yok. 

Ta Atatürkün nutuklarındanberi, Celâl Bayar Kabinesindeki ilk şekil. 
denberi bekliyoruz... Büyük Şefler karar verdiler... İkinci Reisicümhurumuz İsmet İnönü, harap tesellüm edilen bu vatanın umranında en büyük yapıcıdır. İstanbulu karar verildiği şekilde medenileştirmeğe yeni Kabine azası da doktor Refik Saydamdan bütün vekillere kadar taraftar. Bu güzel şehrin başına cevval, faal bir vali getirildi. O da istiyor. 
Bu fikre bir tek mebus aleyhtar çıkmaz. Matbuat, ahali can atıyor. Türkiyenin diğer tarafındaki hemşerilere sorunuz: 

— Sizin bizzat oturduğunuz kasa- ba mı; yoksa İstanbul mu daha önce devlet parasile yapılsın? - diye bir anket açınız. 

Hiçbir hodbin çıkıp: 

— Bizimki! - demez. 

İstanbulun bir milli iftiharımız olduğunu düşünerek: 

— Orası! - derler. 

Diğer cihetten: Buhran, mali sıkıntı senelerinde yaşamıyoruz elhamdülillâh.. Geçen seneki vergi toplanışı âlâdı, bu seneki aliyülâlâ... 

Demek, en büyüğümüzden en küçüğümüze kadar binnazariye taraftarız, maddi imkânlar da var... Öyleyse ne bekliyoruz? | 

Ateş var, un var, şeker, yağ, işti- ha, sofra, kaşık, tabak, misafir, aşçı, hepsi, hepsi var. Niçin helva yapıp yemiyoruz? 

Lütfi Kırdarın İstanbula ilk geldiği günler, Eminönü meydanı harıltılı bir faaliyet içinde çalkandı. Kamyonlar, yüzlerce amele.. Bir faaliyettir gidiyordu... Şimdi ise, ancak bir tek binanın üstünde on beş yirmi yıkıcı çalışıyor. 

Atatürk köprüsünün iki başında henüz bir kımıldanış yok. Stadyom bir sene içinde yapılacak diye vaadedildi, başlamıyor. Bebekten öteye sahil yolunun istimlâk işi aheste aheste gidiyor... Mızmızlık içindeyiz... 'Topuk sürüklüyoruz... Bir savaklanma, bir sakınma.. 

— Sebep? 

— Fısıldıyorlar: 

—Devlet henüz vaadedilen parayı vermedi. 

— Kim?.. Vermiyen kim? 

İmara çelme takanın, milli irade ve arzuya «veto» diyenin, bu görün. 
mez kuvvetin kim olduğunu, kimse bilmiyor... Akıl sır da ermiyor... Samimiyetle söylüyorum ki, ben kendi şahsıma katiyen anlayamıyorum: Bu iş nedir? Niçin olamıyor, niçin yapılamıyor?... 

Muamma... Muamma!... 


(Vâ-Nü) 
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.— Temız ve düzgün sokaklarda yürümek de zevkli şey amma, temiz ekmekle karın doyurmak daha zevkli 


© bay Amca... 
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Otobüsler 


Bir işletme talimatnamesi hazırlanacak 


İstanbul Belediyesinin, satın alacağı otobüslerin münakasa şartnamesini hazırlatmağa başladığını yazmıştık. Şartname hazırlanırken, şimdiye kadar Belediyeye müracaat eden birçok ecnebi firmaların teklifleri göz önüne alındığı gibi, Avrupanın en mühim otomobil ve otobüs sanayi merkezlerinden alınan malümattan da istifade edilmektedir. 

Son günlerde işten el çektirilen Belediye Makine müdürü B. Nusret, Avrupanın birçok yerlerini gezerek, Belediyenin sipariş edeceği otobüsler etrafında tedkiklerde bulunmuştu. B. 
Nusret, bu tedkiklerin neticesini bir 


“raporla bildirmemişti. Belediye, şim- 


di bu raporu B. Nusretten istemektedir. Şartname hazırlanırken bu rapor da nazarı dikkate alınacaktır, Şartnamenin bir iki ay içinde tekemmül edeceği tahmin ediliyor. 

Belediyenin istikraz ettiği para beş yüz bin lira olduğuna göre, alınacak otobüsler de ancak otuz, otuz beş parçadan ibaret olacaktır. Halbuki İstanbulda münakalâtı tamamile temin edebilmek için 230 - 240 otobüse ihtiyaç vardır. Bu sebeple Belediyenin alacağı otobüsler, ancak şehrin en kesif ve en işlek caddelerindeki münakalâta tahsis edilecektir. 

Getirtilecek bu otobüslerin muhafazası için bir garaj yapmak lâzımgeldiği gibi, bunların işletilebilmesi için bazı idari tedbirler almak ta icab etmektedir. Belediyenin bütün mübayaaları, Arttırma, Eksiltme kanununa ve bir takım kanuni merasime tabi olduğundan, zamana muhtaçtır. Halbuki otobüse meselâ bir lâstik almak, yedek aksamından birini tedarik etmek için çabuk hareket etmek lâzımdır. 
Belediyenin tabi olduğu kanuni mevzuat, buna müsaid olmadığından, sipariş edilecek otobüslerin işletilmesi için bu maniaların da ortadan kaldırılması lâzımdır. Birde ayrıca bunun için şartnameden başka hükümetçe tasdik edilereck Otobüs idaresi ve işletmesi talimatnamesi hazırlanacaktır. 


Feci bir vaka 


4 yaşında bir çocuğun birçok 
yerleri yandı 


Evvelki gün Kadıköyünde feci bir vaka olmuştur. Kadıköyünde İbrahimağa mahallesinde bahçıvan Ahmedin oğlu Arif, evinde annesi tarafından uyutulduktan sonra evde yalnız bırakılmıştır. Arif bir müddet sonra uyanmış ve ısınmak istemiştir. 

Arif mangalı boş bulunca annesin- 


.den gödrüğü şekilde yakmak hevesi- 
.ne kapılmış ve bir şişe gazı, mangala 


koyduğu kömürün üzerine boşaltmıştır. Bu esnada entarisi ve elleri de gazlanan Arif eline geçirdiği kibriti çakar çakmaz yanmağa başlamıştır. 

Çocuğun feryadını duyan komşular alevleri söndürmüşlerse de Arif muhtelif yerlerinden yanık yarası almış, tedavi için Nümune hastanesine 


kaldırılmıştır. 


... Büyük harp ve krizlerden sonra insanların bütün hassasiyeti kafadan ziyade midelerinde toplandı!... 


sani 


ŞEHİR HABERLERİ 
Yapı talimatnamesi 


Karilerimizin mektupları 


Cezalar kolaylık! 
verilmeli 


Belediyeye taallük eden bir nizamsızlık yaptım. Polis derhal tesbit etti. 
Orada birikmiş halk ta vardı. «Şu kadar kuruş vereceksiniz! Karakola!» 
dedi. Benimse işim vardı. «Burada vereyim!» dedim. Hem bu daha münasipti; zira, sıcağı sıcağına, halkın huzurunda olacaktı. Halbuki karakola gitmek mecburiyetinde kaldım. 
Vapurumu kaçırdım. Polislerin ceplerinde bu gibi ahvalde kullanmak üzere koçanlı bir makbuz defteri bulun- sa daha iyi değil midir? Dikkati celbederim. İtiraz edenler karakola götürülmelidir. Fazıl Günger 


Dar caddede süratli 


gidiyorlar 

Kızıltoprakta Kördere caddesi çok dardır. Buna rağmen tramvay ve' otomobiller burada, şehir dahilindeki normal süratlerinden fazla katediyorlar. Geçen gün bir mektepli kıza çarptılar. Daha feci kazalara meydan verilmemek üzere tedbir alınmasını dileriz. Neşet Şarman 


Lütfi Fikrinin fazilet 

mükâfatı ne odü 
Dünkü nüshanızda bir muharririniz, zenginlerin tesis ettikleri mükâfatlardan bahsediyordu. Bu münasebetle aklıma müteveffa avukat B. 
Lütfi Fikrinin ovasiyetnamesindeki fazilet mükâfatı geldi. O zamanlar yazıldı, çizildi; sonra böyle bir mükâfattan bahsedildiğini ben kendi 

hesabıma duymadım. Ne oldu? 
N. Fenerci 


İkinci mevki tramvaylar Ikinci mevki tramvaylar şirket zamanında pek az kullanılmakta idi. 
Halkın menafiini düşünen Nafiadan rica ederiz. İşletmeyi eline aldıktan sonra ikincilerin miktarını çoğaltsın. 
H. 


Dolmabahçe gazhanesi 


Hükümet bunu da satın alacak 


Hükümetçe satın alınmakta olan Havagazı şirketi, Sat - Gazel namın- da, bir Belçikalı grup tarafından idare edilen şirkettir, Bu şirket, İstanbul, Kadıköy ve havalisinin havagazı ihtiyacını temin etmektedir. Dolmabahçedeki Havagazı şirketile alâkası yoktur. 

Dolmabahçe Havagazı şirketi de bir Fransız grupu tarafından idare edilmekte ve Beyoğlu semtinin havagazı ihtiyacını temin etmektedir. 

Nafia Vekâleti Şark Demiryolları, Elektrik, Tramvay, Tünel ve Sat - Gazel'den sonra Dolmabahçedeki Havagazı şirketini de satın almağa karar vermiştir. İstanbul Havagazı şirketile yapılan müzakerelerin bitmesinden bir müddet sonra sıra buna gelecektir. 


Çoçuk dünyasından 


hediye kazananlar 
Çocuk Dünyasından hediye kazanan 


karilerimizin listesini bugün neşredeceğimizi ilân etmiştik. Mündericatımızın çokluğundan listeyi yarınki sayımızda neşredeceğiz. 


Bay Amca furunda 1!.. 


... Halbuki bizim İstanbulun ekmekleri - yıllardan beri ıslah yolları aranmasına, rağmen - çok geri usul- 
-lerle yapılıp satılıyor!... 


Binaların irtifa: 
için yeni esaslar konuyor 


Yapı ve Yollar kanunu, müstakbel şehir plânları meriyet mevkiine girTinciye kadar Belediyelerin bina inşaatı hakkında bir talimatname yapma» larına cevaz veriyordu İstanbul Belediyesi buna istinaden bir talimatname yapmıştı. Fakat bunun bazı noktaları itirazlara sebep olduğundan, Belediye, yeni bir talimatname hazırlamıştır. 

Yeni talimatname her sokağa göre yapılacak binaların kat adedi, diğer hususiyetleri tayin edilmektedir, Talimatnamenin mühim noktaları şunlardır: 

1 — Şimendifer hatlarının iki tarafında on beşer metreden otuz metre dahilinde, âbide ve mabedlerin etrafında onar metre dahilinde bina yapılmıyacaktır. 

2 — Binaların irtifaları şu tarzda 
olacaktır: Genişliği 6 metreden fazla ve 9 metreden az olan sokaklarda bir bodrum ve bir kattan ibaret bina yapılacak, binanın yüksekliği 3 metre olacaktır. 9,5 metre sokaklarda bir bodrum ve 2 kat (irtifa 6 metre), 9,5 - 
12 metre genişliğindeki sokaklarda 1 
bodrum, 3 kat (irtifa 9 metre), 12 - 
15 metre genişlikteki sokaklarda bir 
bodrum, 4 kat (irtifa 12 metre), 15 
metreden ziyade genişlikteki sokaklarda bir bodrum 5 kat (irtifa 15 metre). Binalara verilecek irtifalarda bodrumun yüksekliği hariçtir. Binaların yüksekliği ne olursa olsun, bodrumun yüksekliği, kaldırımdan itibaren 80 santimetre olacaktır. 

Köşebaşı olan binalara verilecek ir- 
'tifa geniş sokağa göre tayin edilecek- 


Otomobil kazası 


Bir otomobil bir kadına çarparak yaraladı 


Samatyada oturan Arifin 35 yaşındaki karısı Ayşe acele bir yere gitmek üzere evinden çıktığı esnada âni olarak caddeden geçen şoför Enverin idaresindeki taksi ile karşılaşmıştır. Bu karşılaşma pek âni olduğu için şoför fren yapmasına rağmen otomobil kadına çarpmıştır. 

Muhtelif yerlerinden yaralanan Ayşe Haseki hastanesine kaldırılmış, şoför yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 


Bir araba bir kadına 

çarparak yaraladı “ 
Aksaray pazarından geçmekte olan Ahmedin idaresindeki araba, Muradpâşa Hattat Fehmi sokağında oturan 53 yaşında bayan Esmaya çarpmıştır: Bu esnada pazardan öteberi almakta olan kadın başından yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. 


Bir kahvede kumar oynayan dört kişi yakalandı 
Fatihte bir kahvede kumar oynayan Artin, Karabet, Leon ve İlyazar adında dört arkadaş 2065 kuruş kumar parasile beraber cürmümeşhud halinde yakalanmışlardır. 


... Her lokmayı ağzıma atışta insan gözünün az görüşündeki hikmete hayran oluyorum... 


Sahife 8, 


(sar sarman | 


Resmi dayak! 


Gazetede müthiş bir ajans telgrafı gözüme ilişti. Bu telgraf harp tehlikesinden, yahut da bir âfetten, bir zelzeleden, bir cinayetten bahsetmiyordu amma yine pek korkunç bir şeydi. 

Okuduğum haber şu: Filistinde 18 
yaşına kadar olan kimselerin icap ettiği zaman dövülmesine karar verilmiş. Azami ceza da tamam 24 sopa imiş! 
© Vakıa 18 yaşını geçeli ne kadar uzun yıllar oldu amma bu telgrafı okurken gene ayaklarımın altı acı ao sızladı. Gözümün önünde falakalar, incecik sopalar. geçid resmi yaptı. 

Dayak için tevekkeli «Cennetten çık- ma» dememişler. İnsanlar ne de olsa zaman zaman gene ona müracaat ediyorlar... Dayak öyle bir şeydir ki zaman zaman ondan şikâyet edip dururuz. 

— Bu ne vahşettir. Bu medeniyet asrında dayağın yeri olur mu? deriz. 
Fakat ne kadar şikâyet etsek, ne kadar yaka silksek bir zaman geliyor ki, bir köşeye bıraktığımız sopaları gene ele alıyoruz. 

Baksanıza bir doktor vitamin nazariyesinin artık modası geçtiğini ileri sürüyor. 

Vitaminin bile pabucu dama atıldıgı halde dayağın hâlâ modası geçmedi. İnsanlar vitaminden bıktıkları 

halde dayak hâlâ cennetten çıktığı gündenberi aramızda yaşıyor. Hem de işte Kudüste olduğu gibi hüviyeti, saltanatı resmen tanıtılmak suretile.. 

Fakat merak ettiğim bazı taraflar var. Acaba bu dayak hangi suçlara ceza olarak tatbik ediliyor? Hangi 
suç karşısında azami ceza olarak 24 
sopa vuruluyor. Acaba belediye suçlarına mı, yoksa yenidir diye manasız şiir yazma suçlarına karşı mı?... 

Dayak yemek için 18 yaşını geçmemiş olmak lâzımmış. Bana öyle geliyor ki 18 yaşını geçmediğini isbat etmek için bu 24 sopayı kemali zevkle ve lezzetle yiyecekler az değildir. 

Öyle ya... Mademki dayak yemek gençlik alâmetidir, o halde avucunu açıp, yahut tabanını kaldırıp inecek sopaları heyecanla bekliyecek olanlar bulunacaktır. 

Eski bir söz vardır; «Hocanın vurduğu yerde gül biter derler. Asıl bu gençlik alâmeti telâkki edilen yeni ve resmi dayağın, 24 sopanın yerinde güller bitecektir. Çünkü suçluya her atılan sopa onun gençlik beratı sayılacaktır. 

Resmi dayak tabiri belki birçoklarının tuhafına gidecektir. «Dayağın resmisi, hususisi, nimresmisi olur mu?» diyecekler bulunabilir, 

Fakat dayağın resmisi de olur, hususisi de... Bilmez misiniz? Karagözün Hacivada cevabını... Karagöz. 
hatırını soran Hacivada der ki: 

«Evimde dayak yiyorum. Sokakta elâlemden dayak yiyeceğime evimde, hususi surette anfamiy dayak yiyorum'!...» 

Hikmet Feridun Es 


Bir işçi düşerek ağır yaralandı 

Fatihte iplik fabrikasında çalışan amele şükrü, evvelki gün fabrikada çalıştığı sırada ayağı kayarak yere düşmüş, bu âni sukut neticesinde şakağından ve kulağından ağır * surette yaralanmıştır. Şükrü ifadeye gayri muktedir bir halde Ermeni hastanesine kaldırılmıştır. 


.. Ya gözlerimiz bir mikroskop gibi görseydi, ne yapardık? 

B. A. — Bir an evvel temiz ekmek yapmanın yolunu bulurduk!... 


| 


POLİTİKA 


A 


İngilterenin harb esnasında 


. Arablara vaadinin mahiyeti 


nedir? 


Filistin meselesini halletmek için İngilterenin daveti üzerine Londrada toplanan konferanslardaki müzakereler ilerlemiştir. Araplar umumi harpte İngilterenin Arap memleketleri hakkında bütün Arap âlemini Türki- 


yenin aleyhine silâhlı kıyam ve harekete getirmek için yaptığı resmi vaade binaen Filistindeki Arapların hâkimiyet ve istiklâlini tanımasını iste- 


Yahudi konferansında ise İngilterenin yine umumi harpte bütün Yahudi âlemini ve bahusus o zaman dünyanın para ve iktisad işlerini elinde bulunduran Amerikadaki Yahudi unsurunu kendisine yardıma davet ederek Balfour beyannamesi ile vermiş olduğu vaadin ifası istenilmiştir. 

Aynı memlekette Arapların istiklâli ile milli Yahudi yurdunun tesisi telif kabul etmez iki şey olduğundan İngiltere biribirini nakzeden vaad- . 
leri ile hem Arapları hem de Yahudileri aldatmış mevkiine düşmüş oluyor. 

Arap konferansında işin içinden çıkmak için Arap devletleri ve bahusus Irak Başvekili Nuri paşa Essaid ile Arap Suudiye devleti veliahdı Emir Faysal İngilterenin yaptığı vaadlerden hangisi daha eski ise ötekinin mefsuh addedilmesi esas tutulmasını istemişlerdir. İngilterenin Araplara yaptığı vaad Yahudilere vermiş olduğu söze tekaddüm ettiği bir hakikat olduğundan evvelki vaadin ifası zaruri bulunduğu üzerinde ittifak hasıl olmuştur. 

Bundan sonra dava; İngilterenin Araplara yaptığı vaadin mahiyetini öğrenmeğe intikal etmiştir. İngiltere Filistin Araplarına sarahaten istiklâl etmiştir Halbuki  ötedenberi bütün Arap-âlemi İngilterenin vaadi eski Osmanlı İmparatorluğu hüküm ve idaresi altında bulunâri umum Arap memleketlerine aid bulunduğu kanaatindedir. Zaten bu iddia üzerinedir ki Filistin Arapları istiklâl uğurunda mücadele yapmak- 


vaadettiğini iddia 


tadırlar. 


Yine Nuri paşa Essaid ve Emir Faysal bunlara iltihak eden Mısır heyeti reisi prens Müneyimin zoru üzerine İngiltere hükümeti vaktile Araplara vesaik ile isbat etmeğe davet edilmiştir. 
İngiltere hükümeti vaktile Mısırdaki İngiliz fevkalâde komiseri Makmahon ile Araplar namına hareket eden ve söz söyleyen Mekke şerifi Hüseyin arasında teati edilen mektupları beyaz kitab şeklinde neşretmeğe razı olmuştur. Bugün sağ olan Makmahonun ifadesine göre İngiltere vaadini her işte olduğu gibi müphem ve lâstikli yapmıştır. Bu vesaikin neşri bitinciye kadar Arap konferansı bekliyecektir. 


Limanımıza büyük bir seyyah gemisi geldi 


yapmış olduğu vaadin mahiyetini 


AKŞAM 


Ye ğe 


Yukarıda Vali B. Lütfi Kırdar transatlüntiği gezerken, aşağıda vapurun 


sahilden görünüşü 


İtalyan bandıralı Conte di Savola transatl&ntiği muhtelif milletlerden 
499 seyyahla dün limanımıza gelmiştir. Vapurda öğleden sonra şehir erkânı şerefine bir çay ziyafeti verilmiş- 


Termometre 12 dereceye kadar çıktı 

İki gün soğuk ve yağmurlu geçen hava dün düzelmiş üç dereceye 
kadar inen termometre yeniden 12 
dereceye çıkmıştır. Maamafih gece hava soğuktu. Termometre 4 dereceye kadar indi. 

Anadolunun bir çok yerlerine kar 

ve termometre sıfırdan aşa 

ya düşmüştür. Ankarada termometre geceleyin sıfırdan aşağı 6 dereceye kadar inmiştir. 

Bir sabıkalının odasında 

/ esrar bulundu 

Tophanede oturan Rıza adında bir sabıkalı Karabaş caddesinden geçerken bir polis memuru tarafından vaziyeti şüpheli görülerek durdurulmuştur. Rıza bu esnada cebindeki esrarı çıkararak yutmuştur. Bu suretle yakayı kurtaracağını zanneden sabıkalının odasında da arama ya pılmış ve 16 gram esrar yakalanmıştır. Rıza hakkında takibata başlanmıştır, 


tir. Vali B. Lütfi Kırdarın da hazır bulunduğu bu ziyafeti müteakib da vetliler vapurun içerisini gezmişlerdir. Transatlâtik bugün öğleden son» ra limanımızdan ayrılacaktır. 


Kim kimi dövdü? 

Fatihte oturan Fatma ile Ziver bir alacak meselesinden kavgaya tutuşmuşlardır. Çok geçmeden kavga kızışmış ve her ikisi de birbirini toktalamağa başlamışlardır. 

En fazla kimin kime vurduğu belli değildir. Çünkü Fatma kavgadan sonra polise mürcaat ederek Ziver tarafından döğüldüğünü iddia etmiştir. Ziver de, karakola gelmiş ve: 

— Fatma beni döğdü. Davacıyım, demiştir. İkisi de dayak yediğini iddia ettiğinden mahkemeye verilmişlerdir. 


Yaya kaldırımlar işgal edilmiyecek 

Bazı sebzecilerin, dükkânları önünde salata, turp ve saire teşhir ettiği ve bunların yaya kaldırımlarını kapladığı görülmüştür. Yaya kaldırımlarının işgali kati surette yasak olduğu gibi sebzelerin bu suretle teşhir edilmeleri de doğru görülmemiştir. Bu hususun menedilmesi için icab eden lere tebliga yapılmıştır, 


Dünya plânlaşıyor 


Şikago müessesesinin vardığı netice: T9 uncu asrın liberal ve menfi devleti ölmüştür. 
Plânlaşma insanlığın yeni ve umumi inkişaf hamlesidir 


Hedef: Eski menfi mekanizmayı kestirme yoldan yeni müsbet vazifelere uydurmak 


( YAZAN: AHMET EMİN YALMAN ) 


Nevyork: Şubat 1939 
Dünya yüzünde bir plânlaşma lâkırdısıdır gidiyor. Her memleketin şu numaralı veya şu kadar senelik plânları var. Bunları gerçekleştirmek için her tarafta harıl harı çalışılıyor. 

Bu hareketler nereden geldi, nereye gidiyor? Bunlara falan vefilân memleketin kendine mahsus saydığı bir zaviyeden değil, bütün insanlık için müşterek zaviyelerden, kuşbakışı bakılırsa ne neticeye varılır? 

Merkezi Şikagoda bulunan bir müessesenin bu suallere cevap aramakla uğraştığını duyunca, bunu yakın dan tanımağa çok zamandır merak sardırmıştım. 

Merakım şöyle uyandı: Bir sene kadar oluyor. Sümerbankta B. Nurullah Sümerin bekleme odasında garip bir İngilizle karşılaştım. Yıldızlarımız barıştı, Beş, on dakikada ahbap olduk. 
Ankara ve İstanbulda defalarla görüştük. Bana şunu anlattı: - 


— Amerikada, Şikagoda dünya üzerindeki plânlaşma hareketlerini takip eden, her tarafta yapılan tecrübelerden umumi neticeler çıkaran bir müessese var, Ben Türkiyeye onun tar rafından gönderildim. Türkiyenin plânlaşma tecrübesine dair bir rapor hazırlıyacağım. Şikago merkezimiz bu işler için geniş bir lâboratuar gibi çalışıyor ve tamamile yeni Ççiğırlar açır, Eğer Amerikaya yolunuz düşerse ; 

ce Londradâ'g . İngilterede bu sahalarda yapılan haveketleri” size tanıtırım. Sonra da Şikago ile temasa getiririm. i o 

Londraya uğradığım zaman, sir Henry Bunbury adındaki bu hoş adar mı aradım. Türkiyedeki teklif ve vaadine rağmen, İngilterede türlü türül işleri arasında bana ancak beş, on dakika zaman verebileceğini zannediyordum. Halbuki Londrada bulunduğum müddetçe bütün işini, gücünü bıraktı. Beni İngilterede plânlaşma işlerine merak sardıran türlü türlü dostlarile temasa getirdi. Bunlarla konuşulunca bana öyle geldi ki dünya, yeni yeni hedeflere doğru yol alan bir gemi... Bütün bu adamlar da ilerideki ufuklara gözlerini dikmişler, kaptanların dümeni iyi kullanabilmesi için malümat toplayıp duruyorlar. 
Garibi şu ki, bu işi bir vazife diye yapmıyorlar. Kimsenin bir taraftan maaşı, filânı yok. Sırf ava gider gibi, golf oynar gibi bu sahaya merak bağlamışlar. Anglosaksonlar arasında . bu nevi içtimai faaliyetlerde daima görülen bir şey: İşi tamamile ciddiye almışlar, canla başla çalışıyorlar, Ayni kafadaki adamlar, kolayca buluşabilsinler diye klüpler kurmuşlar, yemek ve dinlenme zamanlarını da bir arada geçiriyorlar. 

İngiliz dostum bana, Amerika için birkaç mektup vereceğini söyledi. Ertesi gün yirmi kadar mektupla geldi. 
Nevyorkta, Vaşingtonda, Şikagoda ne kadar plânlaşma meraklısı Amerikalı varsa, hepsile tanışmak imkânını benim için hazırlamıştı. 

Amerikaya gelince, Şikago merkezile temasa geçtim. Gördüm ki bura sı Amerikanın en canlı ve atılgan üniversitelerinden biri olan Şikago üniversitesile el ele çalışıyor. Amerikada daima olduğu gibi, içtimai hizmeti seven zenginler zuhur etmiş, plânlaşma tedkiklerinin kurulu bir şekilde devam edebilmesi için vakıflar kurmuşlar. 

Nihayet, müessesenin reisi olan profesör Brovwnlow ile geçen gün Vaşintonda buluştuk. Beni Vaşingtondaki bürolarının şefile tanıştırdı. Bu şef, meğer İş kanunumuzu hazırlıyan Dr. Welgert değil mi imiş? Kendisini Türkiyede iken bir türlü tanıyama 


mıştım, Tanışmeca bir vatandaşla bur 


# 


Tuşmuş gibi ferahlık duydum. Altı yaşındaki küçük yavrusunun Ankara hakkındaki hasretini anlattı, Çocuk: «Türkçe konuşmıyan bu adamlar arasında işimiz ne? Ankaradaki evimize dönelim.» deyip duruyormuş. 

Brovnlow ve Weigert ile temaslarım neticesinde anladım ki dünya yüzündeki plânlaşma tecrübelerinin en esaslı tedkik yeri olan bu müessese, ilerileri görmek için en iyi bir penceredir. Bundan istifade ederek plânlaşma denilen gayelerin ruhuna var mağa o kadar merak ettim ki, Şikago merkezinde icab ettiği kadar zaman kalarak görüşlerimi genişletmeğe karTar verdim. Profesör Brovnlow ile ayın sonunda Şikagoda buluşacağız, beni bütün arkadaşlarile temasa getirecek, 

Şikago müessesesi, plânlaşma sahar sındaki bir piştar kolu diye o kadar muvaffakıyetle çalışmıştır ki, Cümhurreisi mister Roosevelt, Amerika devlet mekanizmasının yeni vazifelere göre daha verimli bir surette işlemesini temin edecek bir plân ve rapor 
hazırlamasını istemiştir. Bu rapor 382 
büyük sahife tutuyor. Kanun şeklinde kabul edilmek üzere: Cümhurreisi tarafından Mebus ve Âyan meclislerine sevkedilmiştir. Bu sene meclislerden geçmesi beklenmektdir. 

Plânlaşma işlerinde ileriye giden dokuz: memleketin murahhasları, Mil- 


“Jetler Cemiyeti iş bürosunun bir mü- 


messili ile beraber birkaç ay evvel Brükselde buluşmuşlar ve dünyanın plânlaşma bakımından gidişi hakkındaki düşüncelerini biribirlerine bildirmişlerdir. 

« Varılan umumi neticeler şudur: Devletlerin plânlaşmaya doğru attık» ları adımlar, harpten sonraki müvazenesizliklerden doğmuş muvakkat bir gidiş değildir, İnsanlık medeniyetinin yeni ve zaruri bir inkişaf hamlesidir. 
Teknik terakki, nakliye, içtimai teşki-Jât, iktisad ve maliye sahalarında va» rılan neticeler, insanlık için yeni bir takım ufuklar açmıştır. Eskiden ferdler, kendi hesaplarına bir plânla ça- 


Timsah kaç türlüdür ? 


D ünkü gazetelerin birinde şöyle bir haber vardı: Babası Güyan'da bulunan dokuz yaşında bir İngiliz kızına, Londraya dönerken, bir yerli uşak, timsah yumurtası hediye etmiş, 

Kız yumurtayı pamuklara sarıp bir kutuya saklamış. Arada sırada açıp bakarmış. Bir seferinde ne görsün? Kabuklar çatlamış, o tek yumurtadan, avuç içine alınacak küçüklükte, üç timsah yavrusu çıkmamış mı? İlkönce korkmuş, sonra alışıp yavruları sevmiş amma, büyüyünce maazallah bir hal alacaklarını düşünerek Londra hayvanat bahçesine hediye etmiş. Bahçe müdürü de kızı fahri âza yapmış. 

ö« 

Timsah, şimdiki devirde yeryüzünde bulunan sürünücü hayvanlar arasında en kocamanıdır. Boyu âlti metreyi geçer. 
Asya ve Afrikanın sıcak taraflarındaki nehir sahillerinde bulunur, Avustralya ve Amerikada da vardır. Su kenarlarından karaya doğru pek az uzaklaşırlar. Günlerinin büyük bir kısmını ya kıyıda yatmakla, yahut ta yüzmekle geçirirler. Kafalarının ancak üst kısmını sudan dışarı tutarak, canlı bir mahlüku avlamak için beklerler. Görünce, hücum eder, süratle yakalar, suya sokup boğarlar, sonra rahat rahat karınlarını doyururlar. 

'Timsahların ekserisi, kendilerine hâs bir koku neşreder. Pek çok çeşidleri malümdur. 

İlimde «crocodilus vulgaris» denen fil cinsi en eski tanılanıdır. Afrikanın bütün nehirlerinde, bataklıklarında bunlar doludur. Eskiden Nil mansıbına yakın cihetlerde de timsah yaşardı, 

Kadim Mısırlılar bu hayvanı mukaddes sayarlardı. Bir çok âbidelere resmini yapmışlardır; mumyalarını kendi mezarlarına külliyetli mikdarda yığmışlardır. Ma- 


GÜNÜN ANSİKLOPEDİS 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lışmağı tabii görürlerdi. Sonra şehirlerin plân hazırlaması cereyanı umus mileşti. Bugün bütün bir cemiyet plânla yürümek ve mukadderatını şuurlu bir hâkimiyet altına almak ihtiyacını duyuyor, Çünkü bu sayede herkes için müşterek olan varlık kay« haklarını koruyacak, bunları verimli şekilde inkişaf ettirecek, her türlü, hususi teşebbüsleri müşterek menfa» atten doğan bir takım ölçülere uydurTacak, kısmen de istihsal ve tevzi fax aliyetlerini, umumi menfaat icab ettirdikçe kendi üzerine alacak... 


On dokuzuncu asrın liberal devleti, yalnız zabıta vazifelerini görmekle kalır menfi bir devletti. bugünkü dev« let, umumun iyiliği hesabına fiilen çam lışmağı iş edinen müsbet bir kuvvet halini almaktadır. Liberal gidişin hoş ve cazibeli tarafları vardı. Hasretini duyanlar az değildir. Fakat liberal ve menfi şekillere dönmek mümkün olacağına inananlar pek azdır. 


Plânlaşma hareketinde her memleketin hareket noktası başkadır. Kimi bir akide sisteminin gerçekleştirilmesi iddiasile ortaya atılmıştır. Kimi milli müdafaa ihtiyaçlarından imam ak mıştır, kimi dünyanın bozuk gidişinden ürkerek kendi kendine kâfi gelmek ve döviz işine çare aramak ihtiyacını duymuştur. Kimi her şeyi merkezileştirdikten sonra türlü türlü vazifeleri daha verimli bir surstte görmek için yarı müstakil uzuvlar ha» zırlıyor, yani merkezden muhite doğru yayılıyor. Kimi, İngilterede ve Amerikada olduğu gibi, eski itiyadlarla çarpışa çarpışa muhitten merkeze yaklaşmağa uğraşıyor. Bu arada fa-Jan ve filân türlü yollarda ilerliyen memleketler biribirine diş bileyorlar ve biribirlerinin yaptıklarını küfür sayıyorlar. 

Fakat muvakkat bir devreye ait olan görüş ve gidiş farklarına rağmen plânlaşmanın hakiki hedefleri herkes için müşterektir, Bunu icab ettiren 


(Devamı 7 nci sahifede) 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bedlerinin havuzlarında da timsah beslerlerdi. 

Asyada en fazla yayılmış olan, çift ibikli timsahtır. (İlimdeki adı crocodilus biporcatus.) Bunun uzunluğu beş metres dir. Başından başlayıp kuyruğuna kadar devam eden iki kabarık hatla dikkati celbeder. Bütün Hind'de, Hindi Çini'de, Asya adalarında ve Avustralyada mevcuddur. Tatlı sularda dolaşmakla beraber denize de açılırlar. 

«Crocodilus Americanus» denen çeşid ise, Amerikanın bütün sıcak havalisinde ve Antil adalarında yaşar. 


Boyları, kuvvetleri ve ekseriya kurşun işlemiyen derileri sayesinde, timsahlar, pek az düşmanından korkar. Yumurtalarını çamura Ssaklıyan timsahların en büyük hasımları, bunları çalıp yiyen mangust nevinden hayvanlardır. (Misk kedisine benzer bir hayvandır.) Firavun faresi denen «chneumon» ve Cava adasın- da bulunan «varan» isimli küçük timsahlar da, yumurtalara musallat başlıca düşmanlar arasındadır. 

Timsahlar karınlarını doyurup ağır bir hazım uykusuna daldıkları vakit, küçük kuşlar, bunların açik ağızlarındaki dişleri arasına konar, oradaki böceklerle, sülüklerle ve bakıyelerle karınlarını doyururlar. 

Yerliler, uyku esnasında bastırdıklari hayvanı, sırtüstü çevirerek nisbeten yu“ muşak olan karnına bıçağı saplarlar. 

Kurunu vustada, timsah derisi, yıldırı- ma karşı bir muhafız sayılırdı. Eski devirlerin kadınları bu hayvanın yağını yüzdeki buruşuklara iyi sayarlardı. 

Pr 

Hemen bütün Avrupa dillerinde, «timsahın gözyaşları» demek. «yalandan dö“ külen gözyaşı» demektir. 
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'Macide bitişik köşkte oturan genç komşusu Nuri ile son zamanlarda pek ziyade alâkadar olmağa başlamıştı. 
Nuri hakikaten yakışıklı bir erkekti. 
Bazan bu tenha sayfiyenin yolların- da birbirlerile karşılaştıkları zaman Nuri uzun uzun Macideye bakıyordu. 
Genç kadının komşusu bakkında bildiği şeyler pek azdı. Yalnız onun çehresinden, yüzündeki ince hatlardan, hareketlerinden Nurinin sanatkâr ruhlu bir adam olduğunu tasavvur ediyordu. 

Aaradan bir iki hafta geçmişti. Bir gün Macide evinin kapısının aralığından içeriye atılmış bir mektup buldu. 

Macide mektubu aldı, açtı, okudu. 
Mektubu bitişik komşusu yazmıştı. 
Genç kadın kendi kendine: 

— Sevgilisinin kapısının aralığından içeriye mektup atmak eski bir usul amma... Diye mırıldandı. 

Nuri mektupta Macideye ne ince hislerinden, ne şairane ömellerinden bahsetmiyordu ki... Lâkin asıl şu satırlar Macidenin pek ziyade alâkasını uyandırmıştı. Nuri mektubunda diyordu ki: 

«Güzel bir erkek olduğumu iddia edemem. Zengin değilim. Kendimde büyük meziyetler göremiyorum. Fakat bu derece kıymetsiz bir erkek olmama rağmen aşk meselelerinde çok müşkülpesendim... 

Sizi görmeden önce tam manasile hoşuma giden, tam manasile beğendiğim hiçbir kadına rasgelmedim. 
Hayatımda kadın meselelerinde daima kılı kırk yarmış bir insanım. Şimdiye kadar hiçbir kadını tamamile beğnemediğim, candan sevmediğim için kelimenin bütün manasile bir ra» hip hayatı yaşadım. Her zaman sevebileceğim, tam manasile güzel kadını bekledim ve onu bulamadıkça hiç bir maceraya kendimi kapıp koyuvermedim. Ve nihayet işte o kadını buldum: Siz... Emin olunuz bütün ömrümde beğendiğim biricik kadın &izsiniz. 

Zaten arkadaşlarım da benim kadın hususunda ne kadar müşkülpesent olduğumu bilirler. Bana daima: «Sen masallardaki dünya güzellerile karşılaşsan bile onlarda da bir kusur bulursun. Onları da beğenmezsin..» 
derler.. Fakat hayır... İşte ben masallarda anlatılan dünya güzellerinden birine rastladım ve onu sevdim..» 

Mektubu bitirdikten sonra Macide kendi kendine: «Ben zaten onun ne ruhta bir insan olduğunu tahmin etmiştim.» dedi. 

Bu işte genç kadının gururunu okşayan bir şey daha vardı. Böyle etrafındaki hiçbir kadını beğenmiyen, hiçbir güzellik peşinden koşmayan bir erkeğin kendisini son derece begenmesi ve ona âşık olması.. İşte Macidenin en hoşuna giden de bu idi. 

Mektup meselesinden sonra Macide bir iki gün Nuriyi görememişti. 
Genç kadın, eğer Nuri biraz daha üzerine düşecek olursa, kendisini çılgın bir maceraya kapıp koyuvereceğini anlıyordu. 

O günü Macide köşkün pencerelerinden birinin önüne oturmuş, dışarısını seyrediyordu. Şakır şakır yağmur 


yağıyor, sokakta seller gidiyordu. Bir * 


aralık genç kadının gözleri Nurinin oturduğu köşkün kapısına ilişti. Kapının önünde bir kadın büzülmüş, duruyordu. Macide uzaktan bu kadını tanıdı. Nurinin hizmetçisi idi. Fakat, niçin içeriye girmiyor da dakikalarca kapının önünde duruyor, yağmurun altında ıslanıyordu. 

Bir aralık Macidenin hizmetçisi sa-Jona girdi. 

— Efendim dedi. Bitişik köşkün hizmetçisi Ayşe arkadaşımdır. Dün efendisinden izin alıp evine gitmiş. 
Köşkün bir anahtarını yanına almağı unutmuş. Şimdi efendisi de evde yokmuş. Zavallıcık yağmurun altında kalmış. Müsaade ederseniz efendisi gelinceye kadar bizde otursun... 

Macide hemen: 

— Peki kızım peki... dedi. 

Genç kadın Nurinin hizmetçisinin ağzından yakışıklı komşusunun hayatına dair bazı şeyler de öğreneceğini ümid ediyordu. 

Biraz sonra bitişik komşunun hizmetçisi Ayşe ıslanmış mantosile içeriye girdi. 


Macide ona lüzumundan fazla bir 


iltifat ve alâka gösterdi. Nurinin hizmetçisine: 

— Gel kızım... Dedi, dür... Salonda otur.. 

Ayşe otuz iki, otuz üç yaşlarında görünen, son derece adi, çaçaron bir kadındı 

Macide içinden: «O ince ruhlu erkek böyle adi bir kadını nasıl evinde tutuyor?» diye düşündü. 

Ayşe salona girer girmez: 

— Aman öldüm bayıldım... Diyerek bir yere oturdu. Sonra söylenmeğe başladı: 

— Aman bu bizim efendi... Aman bu bizim efendi. Sokak süpürgesidir vesselâm... A Allahın mübarek kulu biraz da evde otursana... Oturmaz. 
Kim bilir şimdi hangi şıllıkların peşindedir.. , 

Ayşe böyle söyliyerek eski çantasının içinden çıkardığı buruşmuş bir sigarayı, tütünden sararmış parmaklarının arasına sıkıştırarak oiçmeğe başladı. Macide içinden mütemadiyen: «Ne kadar adi, ne kadar terbiyesiz, ne kadar geveze kadın!..» diyordu. Lâkin Ayşeyi Nuri hakkında biraz daha söyletmek maksadile: 

— Canım... dedi, sizin efendi öyle kadın peşinden koşacak erkeklere benzemiyor. 

Ayşe garip bir tarzda bir gözünü kırparak: 

— O mu?.. Dedi, sonra tuhaf tuhaf gülerek ilâve etti: 

— Allah için!.. O ne çapkındır, o ne çapkındır... Orasını ben bilirim!.. 

Macide gülmeğt çalışarak: 

— Amma da yaptın ha.. dedi. Sen onun çapkınlığını nereden bilecek- 

? 


üşümüşsün- 


Ayşe bilgiç bir tavırla cevap verdi: 

— İlâhi bayancığım... Elbette bir sebebi var ki öyle söylüyorum... Bundan sonra Ayşe gayet manalı bir tarzda, gürültülü bir kahkaha attı. Sonra Macidenin hizmetçisi, arkadaşı Fatmanın yüzüne bakarak göz kırptı. Bir kahkaha daha savurdu. Şimdi Fatma da gülüyordu. 

Macide bir istintak hâkimi tavrile: 

— Efendinin çapkınlığını nereden biliyorsun? dedi. 

Zaten geveze olan Ayşenin bugün çaçaronluğu büsbütün üzerinde idi. 

— Allahın bildiğini kuldan ne saklayayım ayol.. O benim bile aklımı 


çeldi... Bayancığım ne diller döktü, ne diller... Erkek değil bülbül sanki.. 
Benim de aklım kayıverdi işte.. Sözlerine inandım. Kapıldık bir kere, cahillik ettik. 

Macidenin kulaklarında bir uğultu başlamıştı. Ayşe birdenbire ciddi bir tavırla ilâve etti: 

— Amma, o kadar da kıskançtır ki sorma... Geçenlerde bize su getiren sucu ile kapıda konuşuyorduk. Kıyametleri kopardı. Ayol sucu Allahın emrile nikâh kıymak istiyor. Onun için kısmetimi tepecek değilim ya.. 
Değil mi bayancığım ,. Sonra Kertik Ahmed derler bir şoför tanırım. Ne yalan söyliyeyim, onun için az mi sevda çektim... İşte bakın burada da ismi yazılıdır... 

Ayşe böyle söyliyerek kolunu sıvadı. Esmer kolunun üzerinde dökme ile «Ah Kertik!. yandım!» kelimeleri yazıyordu. 

— Görüyorsunuz ya bayancığım... 
Ben Kertiği işte böyle severim... Zavallı çocuk otomobili ile bir gün beni görmeğe gelmiş. Bizim bay evi başıma indirdi. Beni o derecede kıskanır... Amma kendisi neler yapmaz... 
Gömleklerini yıkayan çamaşırcı kadına bile sataşmamış mı? Çamaşırcı kadın da bir matah olsa yüreğim yanmaz. Hani görseniz mideniz bulanr bayancığım... Ben diyeyim «elli yaşında» sen de «elli beşlik!..» Üstelik de çiçek bozuğu... Yine öyle iken çamaşırcı kadına sataşmış... 

Amaaaaan bayancığım... Erkek degil mi? Köküne kibrit suyu... Sen sen ol bayancığım, sakın erkeklere inan- ma... Aman bizim bay geldi galiba... 
İşte işte içeri giriyor. Ben gideyim.. 
Yine: «Nerelerde idin?» diye bir kıskançlık kavgası çıkarır. Allaha 15- marladık... 

Ayşe kapıya doğru yürürken gevezeliğe doyamamış olmalı ki: 

— Yalnız çamaşırcı kadın olsa yine şükür... diyordu. Daha neler de neler.. 
Bir gün boş vaktimde gelip de hepsini birer birer anlatayım... 

Ayşe gittikten sonra Macide dalgın gözlerle sokaktan akan yağmur sularına bakıyor, kendi kendine mırıldanıyordu: 

— Hey gidi masallardaki dünya güzellerini beğenmiyen müşkülpesent delikanlı hey.... 

Hikmet Feridun Es 
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Tefrika No. 6 —- 


Prenses Olgayı yakalayıp Hanın huzuruna çıkardılar. 
Keyük ömründe bu kadar güzel kadın görmemişti 


Şi - Ting: 

— Saraydan şimdiye kadar hiç kimse kaçmamıştı. Böyle bir kadının nöbetçilere görünmeden kaçmasına imkân yoktur. Olga sarayda gizli ve kuvvetli bir el bulmasaydı, bu işi kendi başına yapamazdı. 

Diyor ve bu hâdisenin , prens Keyük'ün gelmesine tesadüf ettiğine canı scıkılıyordu. Ertesi gün Keyük, Olgayı görmek istetrse, kendisine ne diyeceklerdi? 


Prensin Rusyadan ayrıldığı günden-. 


beri hemen hemen bu kadar can sıkıcı bir hadise olmamıştı. Şutka ve Vlâdimir isyanları bile Şi - Ting'i bu derece sinirlendirmemişti. 

Sarayın zemin katındaki zindan nöbetçileri birer birer sorguya çekilerek sopâlanıyor ve hiç birinin ağzından bir şey öğrenmek kabil olmuyordu. 


Ertesi sabah... Prens Keyük gözlerini açar açmaz Şi - Ting'i çağırttı. 

— Bu gece rüyamda prenses Ok gayı gördüm. Onun çok güzel bir kadın olduğunu bana kocası da bahsetmişti. Onu yakından görmek isterim. 

Dedi. İhtiyar komutanın benzi attı. Zaten bakır rengine benziyen çehresinde bir damla kan kalmadı. 

— Olga çok yaman bir kadındır. 
prensim! Dün nasılsa zindandan kaçmış... Bana da geç vakit haber verdiler. Etrafa arayıcılar çıkardım. 
Neredeyse yakalayıp getireceklerinden eminim. 

Prens Keyük birden yerinden fhr-Tadı. 

— Nöbetçilerimiz uyuyorlar mı? 
Bir kadın bu kadar gözcünün önünden fırsat bulup nasıl kaçabilir? 

Diye bağırmağa başladı. 

Şi - 'Ting, prensi yatıştirmanın yolunu biliyordu. 

— O, bir sihirbazdır, prensim! Bazan göze görünmez oluyor. Gözcülerimiz böyle bir sihirbazla nasıl başaçıksınlar? 

Keyük, sihirbazların düşmanıydı. 
Onlarden hem korkar, hem de nefret ederdi. 

— Aman Şi - Ting, dedi, onu yakalayınca kırmadan getirsinler. ve hemen kocasına teslim etsinler. 
Çünkü ben yolda gelirken Petroya vadettim. (Saray) a varınca seni karına kavuşturacağım, dedim. 

— Fakat, Olganın yurdumuza bir çok fenalıkları vardır. O bayağı bir kadın olsaydı, şimdiye kadar derisini çoktan yüzdürmüştüm. 

— Yaptığı fenalıkları anlat bakaım. 

— Hangi birini anlatayım? İlkönce beni öldürmek istedi... Kızımı Samo ile evlendirmiştim, Samoyu iğfal ederek kızımın elinden almağa çalıştı. Onu büyüledi. Yüzünü kızı- ma göstermedi. Bunlardan başka, Şutkayı da ayaklandıran o kadındır. 
Olga onu kışkırtmasaydı, boş yere binlerce Moğol kanı dökülmiyecekti. 

Keyük gözlerini açarak: 

— Ne diyorsun, dedi, binlerce Mogol kanı mı döküldü? 

— Evet... Şutkayı yakalamak için don araziden kış mevsiminde geçmeğe ve yukarı Volgaya kadar asker gönderip Şutkanın adamlarile çarpışmağa mecbur olduk. 

— Şutka, akıncılarıma karşıkoyacak kadar taraftar toplayabilmiş demek?... 

— Onu bir taraftan prenses Olga, bir taraftan da prens Vlâdimir kışkırtıyordu. Olgayı serbes bırakırsânız, yarın başımıza bir Şutka daha çıkabilir. 

— Bütün ömrü saraylarda geçmiş, zayıf kollu bir kadından bu kadar korkulmaz. Şi - Ting! Petronun bana büyük yararlıkları vardır. Söz verdim, sözümde durmak isterim. 

— Petro size dost olabildi mi? 

— O, çok merd ve dürüst bir adamr dır. İlkönce başının vurulmasına bile razı olmuştu. Fakat, onu İmil'e kadar sürkliyen prens Vasilofun iç- 


yüzünü ve onu nasıl kamdırdığını anlayınca, Petroyu hizmetime aldım. 
Zaten oda Rus hanedanından çok nefret eden, onlardan büyük fenalıklar gören bir adamdır, Böyle merd bir askere karısını bağışlamak, onun bütün suçlarını affetmek gerektir. 

Şi - Ting câli bir sevinç gösterdi: 

— İmil seferi size, affetmeyi Öğretmiş, prensim! Bundan sonra insaf ve merhametinize sığınacak suç-Tulara ne mutlu!. 

* 

Öğleden sonra... Saraya koşarak gelen bir atlı, şu müjdeyi getirdi: 

«— Olga yakalandı..!> 

Bu habere herkesten ziyade Şi - Ting sevinmişti. 

— Oh... Tanrı beni utandırmadı. 
Adamlarım meharetlerini çabuk gösterdiler. 


Diyerek prense koştu.. Olganın ele geçtiğini bildirdi. 
Ve bir saat sonra, Olgayı Kaçıran 


nöbetçiyi de, Olgayı da atlarile birlikte saraya getirmişlerdi. 

Moğol zabitleri, Olganın nasıl kaçtığma şaşıyorlardı. O güne kadar Rusyeniın en azılı âsileri ve en meşhur haydudları bile zindanlardan kaçmağa muvaffak olamamışlardı. 

Zabitlerden biri: 

— Kaçmak için, güzel olmak kâfi değil mi? 

Diyordu. 

Gerçek, Olga Rusyanın en güzel kadınlarından biri idi. Onun önünde kim sarsılmazdı, 

Prens Keyük merak içinde bekliyordu. Olgayı, prensin huzuruna çıkardılar. 

Petro zabitlerin odasında bekliyordu. Hanın, karısını kendisine bagışlıyacağından emindi. 

Keyük, Olgayı görünce hayrete düştü. 

— Ben ömrümde bu kadar güzel, fakat, bu kadar şeytan bakışlı bir kadın görmedim. 

Demekten. kendini alamadı. Şi - Ting, bu karşılaşmadan hiç te memnun değildi. İhtiyar komutanın içine yeni bir şüphe düştü: 

— Ya prens, Olgayı severse..? 

Öyle ya... Bu kadar güzel bir kadını kim sevmezdi? O zaman Olga sarayın içinde serbes gezecek ve hiç şüphe yok ki, ilk fırsatta Şi - Tingi öldürecekti. 

Şi - Ting: 

— Yalnız beni öldürmekle kalsa gam yemem, diyordu, fakat bu kadın, Keyükü belki de benden önce öldürmeğe kalkışacaktır. Bu tehlikeyi - ne olursa olsun - prense anlatmalıyım. 


bir kadın 


Keyük, Olgaya sordu: 

— Nasıl kaçtın buradan? 

— Bir nöbetçiyi aldatarak... Daha doğrusu satm alarak. 

Keyük hiddetlendi: 

— Benim askerlerim arasında kendini düşmana satacak bir adam yoktur. Seni kaçıran adamın damarlarında yabancı kanı olsa gerek. 

— O, Moğol değil, Tatardı. 

— Söyledim ya... Moğol 
Moğol hanına ihanet etmez. 

Keyük, yanındaki zabitlerden birine şu emri verdi: 

— O nöbetçinin başını hemen vursunlar... 

Sonra tekrar Olgaya döndü: 

— Nereye gidecektiniz? 

— O, memleketine gidecekti. Ben de Moskovaya... 

— Grandükün sarayına mı? 

— Evet. 

— Başka bir yere gıdemez miydin? 

— Hayır. Beni ondan başka hiç bir prens himaye edemez. 

— Benim geldiğimi duymadın mı? 

— Duydum... Ve işte bunun için kaçıyordum. 

— Niçin? Benden bir fenalık mı umuyordun? 

— Evet. Siz gelince, burada uzun müddet kalmağa mahküm olacaktım. 

— Kocanı düşünmedin mi? 

(Arkası var) 


askeri, 


